








Kabeljauw met botersaus
Karin Luiten is culinair journalist en kookboeken schrijver. In 2019 heeft  zij de opening verzorgd van de 
nieuwe keuken in ons hospiti um. Zij deed hiervan verslag in haar kookrubriek in het dagblad ‘Trouw’.

Vandaag een recept voor een heel gewoon bordje eten: aardappelpuree met spinazie en een stukje 
vis, plus een lekker sausje. Maar er hoort wel een bijzonder verhaal bij.

‘Waar heeft  u vandaag trek in?’ Monter stapt Ada van Achterberg kamer 2 binnen, een lichte ruimte 
met in het midden een bed met daarin een breekbare mevrouw. Het is half drie en zo begint elke dag 
de dienst voor de ruim derti g vrijwillige hobbykoks in het Johannes Hospiti um in Vleuten. De insteek 
is niet: wat mag u niet hebben, maar: wat vindt u lekker. En dat is voor elke gast (zeg nooit ‘pati ënt’) 
anders. Niets is te dol, vertelt Joop Maissan, die vandaag samen met Ada dienst heeft . ‘We zien vaak 
dat gasten bij ons opknappen omdat zij beter eten dan ze thuis deden. Ze vragen regelmati g om een 
gerecht van vroeger dat ze graag nog eens zouden eten.’ Dat zijn overigens vaak heel gewone dingen: 
een balletje gehakt met jus, gebakken aardappeltjes, een stukje vis.

Ik ben een middag te gast. Sterker nog, ik mocht de geheel vernieuwde keuken openen. Al maanden 
geleden mailden Ada en Joop: ‘Omdat wij allebei fan zijn van de manier waarop u kookt en we in het 
hospiti um ook zoveel mogelijk zonder pakjes en zakjes koken, zouden we het heel leuk vinden als u 
onze nieuwe keuken zou willen inwijden.’ Er waren slingers, er was taart, er was een lint om door te 
knippen en toen moest ik aan de bak. Na het vragenrondje door naar de supermarkt (‘Die is gelukkig 
ook op zondag open’) en dan kippensoep maken, gehaktballen draaien (‘Nee, die zijn veel te groot, 
alles moet hier klein’), spinazie wokken, visjes bakken, een lekker boter-dillesausje maken en rood 
fruit pureren voor het toetje.

Het hospice telt acht kamers en geen enkele bestelling is precies hetzelfde. Met behulp van de 
intekenlijst van Ada wordt elk bord naar wens gevuld en op een dienblaadje naar de betreff ende 
kamer gebracht, al zijn gasten ook van harte welkom aan de grote houten keukentafel. Niet alti jd gaat 
het bord leeg, maar dat hoeft  ook niet. Lekker eten is belangrijk, ook in de laatste levensfase. Diep 
onder de indruk van alle liefde, toewijding en jazeker, ook vrolijkheid, rijd ik weer naar huis.

RECEPT 
Kabeljauw met dille-botersaus
(met puree en spinazie)
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4 mootjes kabeljauwhaas
800 g spinazie
800 g kruimige aardappelen
scheut melk
boter en olie
1 el mosterd
½ citroen
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100 g boter
2 sjalotjes
200 ml droge witt e wijn
paar takjes dille
Dit was een van de gerechten die we die middag gemaakt 
hebben. Logisti ek nog best even lasti g, dus een extra 
handje in de keuken is handig. Maar moeilijk is het op 
zich allemaal niet.
�W�µ�Œ�����W Kook de geschilde aardappelen gaar en haal door 
de pureeknijper. Maak smeuïge puree met (warme) 
melk, boter, mosterd, zout en peper. Houd warm op een 
plaatje.
�^���µ�•�W Snij 80 g boter in blokjes en leg in de koelkast, smelt 
de rest in een steelpan. Fruit hierin de fi jngesnipperde 
sjalot glazig. Giet de wijn erbij, laat inkoken tot een derde. 
Klop met een garde in porti es de koude boterklontjes 
erdoor. Breng op smaak met zout, peper, fi jngehakte 
dille en een kneep citroensap. Houd in de buurt van het 
warme fornuis. Warm op het laatst voorzichti g weer op 
met 2 eetl heet water erbij.
�^�‰�]�v���Ì�]���W Wok de spinazie op hoog vuur al omscheppend 
gaar. Breng op smaak met zout en rasp van de ½ citroen. 
Houd warm, giet overtollig vocht af.
�s�]�•�W Bestrooi de vis met zout en peper. Laat een 
koekenpan loeiheet worden op hoog vuur. Smelt er een 
ferme klont boter en wat olie in. Leg de vis erin, bak 2 
minuten en schep steeds met een lepel hete boter over 
de bovenkant. Keer voorzichti g om, zet het vuur uit en 
begin met de borden opmaken.
Serveren: Maak een mooi rondje aardappelpuree met 
behulp van een kookring. Schep de vis en spinazie 
ernaast. Lepel de saus erover.

Dit recept verscheen eerder in Trouw. ©: Koken met 
Karin.

Laatste zorg
Om 11 uur ’s avonds begint de nachtdienst. Eerst krijgen we de overdracht van de gasten. Daarna loop ik mijn eerste rondje. Sommige gasten slapen al en andere zijn nog 
wakker en kijken wat tv of liggen te wachten op de slaap. 
Vannacht ligt er iemand die elk moment kan overlijden. De familie waakt bij haar. Regelmati g loop ik even langs om te kijken hoe het gaat. Om 3 uur wordt er gebeld. Ze 
denken dat mevrouw is overleden. Ik zie dat ze niet meer ademt en voel ook geen hartslag meer. De arts wordt door mij gebeld om te komen schouwen. Gelukkig is die er 
vrij snel. Nadat de arts is vertrokken steekt de familie de kaars in de hal aan. Deze zal blijven branden totdat mevrouw het hospiti um verlaat. Bij het verlaten zal de familie de 

kaars weer doven. Een mooie symboliek. 
De familie is verdrieti g maar ook opgelucht. Ze hadden aangegeven graag te willen helpen bij de laatste 
zorg voor hun moeder. De twee dochters helpen. Ze vinden het wel spannend en misschien wel wat eng. 
Als ik vertel wat we gaan doen en hoe we het kunnen doen, zie ik dat ze wat ontspannen. Ze krijgen wat 
vertrouwen. Respectvol wassen we mevrouw eerst. De beide dochters geven aan dat ze het fi jn vinden 
dat ze dit nog voor moeders kunnen doen. De kleding waarin ze hun moeder willen begraven hangt al in 
de kast.  Met de nodige inspanning krijgen we de kleren aan. Gelukkig is de slaapvrijwilliger er ook. Zo 
met z’n vieren is het goed te doen. De dochters geven aan dat ze steeds meer zien dat hun moeder zo 
terug lijkt te komen. Nadat ze de haren van hun moeder hebben gekamd zien ze hun moeder weer. Een 
mooier compliment kunnen ze zichzelf niet geven. Wat is het toch elke keer weer bijzonder om dit mee 
te mogen maken. 

Verpleegkundige René

Kijk, hier zie je Ada en Joop en mezelf ti jdens de feestelijke opening.
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Meneer Frits Dekker
De familie Dekker zijn rasechte Utrechters en daar zijn ze trots op. Vader is bij ons 
opgenomen en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Hij werd gebracht door zijn vrouw 
en dochter en kwam lopend met een stok binnen, keek eens om zich heen en zei “Zo, 
dat is een sjieke boel hier.”

Hij vond het geweldig dat hij een kamer voor zichzelf kreeg met uitzicht op de tuin 
en een terrasje waar hij van de zon kon genieten. Zijn kamer werd ingericht met 
foto’s van alle kinderen en kleinkinderen, van zijn hond, een koffiezetapparaat, want 
“Wat is een mens zonder een bakkie”, een flinke voorraad koekjes, en natuurlijk een 
afbeelding van de Dom, geborduurd door zijn vrouw. Vol trots, “Dat heeft ze voor mij 
gedaan, is dat liefde of niet?”

Binnen een uur is de kamer afgeladen vol met familie die allemaal komen kijken waar 
opa Frits terecht is gekomen. Zijn eigen kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, 
neefjes en nichtjes, ze passen niet tegelijk in de kamer en moeten elkaar afwisselen. 
Zo nemen ze ook onze keuken in. Ze zijn zó leuk, zo hartverwarmend eerlijk met hun 
Utrechtse humor. De meeste wonen bij elkaar in de buurt, delen lief en leed, dus is 
het logisch dat ze hier nu allemaal zijn want “Je laat iemand toch niet in zijn eentje 
dood gaan”.
En al zou opa Frits dit willen het gaat niet gebeuren. Hij wil door ons Frits genoemd 
worden want als we meneer tegen hem zeggen heeft hij niet het gevoel dat we tegen 
hém praten.

Frits is gemakkelijk in de omgang, vraagt niet veel, en vindt dat we hem veel te veel 
verwennen. Als ik vraag of ik hem een plezier kan doen met een voetmassage lacht 
hij me vierkant uit.
“Ha, ha, dat is voor vrouwen en watjes, niet voor kerels”. Maar ik kom er nog eens op 
terug en haal hem over om het eens te proberen. Ik zet de muziek zachter, installeer 
hem in een ontspannen houding en vraag hem zijn ogen te sluiten.
Hij kijkt me vol ongeloof aan, “Hoort deze poppenkast er bij?”

“Ja Frits, heb vertrouwen, het komt goed”.

Hij ligt er als een plank bij maar ik ga door met rustige bewegingen en na verloop van 
tijd voel ik hem toch wat ontspannen. Als ik klaar ben geeft hij toe dat het toch niet 
zo’n rotgevoel is als hij gedacht had.
Dat heb ik maar als compliment opgevat.
We blijven het hem aanbieden en hij gaat er zowaar van genieten en neemt ook het 
hilarische commentaar van zijn familie op de koop toe (“Ha, ha, opa Frits ligt in een 
massagesalon”).

Gelukkig zijn hem nog een paar mooie weken gegeven waarbij hij heerlijk buiten in 
het zonnetje zijn bakkie kan drinken. Maar hij wordt zieker en zwakker, blijft meer in 
bed, zijn bakkie smaakt hem niet meer en hij gaat tot groot verdriet van zijn familie 
snel achteruit. Als ik tijdens de late dienst zijn kamer binnen kom staat de tv best 
hard aan, zijn alle grote lampen aan, zit het helemaal vol met familie waarvan er 
verschillende roken, en een stervende Frits in bed. Zij lijken niet te beseffen dat dit 
waarschijnlijk zijn laatste uren zullen worden.

Ik vraag zijn vrouw en oudste dochter mee te gaan, vertel ze wat ik zie en dat ik 
verwacht dat het zomaar kan zijn dat het niet al te lang meer zal duren, dat het goed 
is als ze daar rekening mee houden.
Ze schrikken er van en vragen zich af wat ze nu moeten doen.
“Ik denk dat het Frits helpt als het rustiger is in de kamer, de tv uit, de lichten dimmen, 
en niet meer dan  twee of drie mensen aan zijn bed die elkaar afwisselen.”
En ze pakken het goed op, ze overleggen met elkaar en na een kwartier is de 
sfeer in de kamer compleet anders. Ze hebben inderdaad de tv uitgezet, een paar 
schemerlampjes aan, er klinkt zacht Nederlandstalige muziek, er branden een paar  
kaarsen en op twee dochters na die naast zijn bed zitten is iedereen in de huiskamer 
gaan zitten. Ze wisselen elkaar nu af. Er wordt een stretcher in de kamer gezet zodat 
er ‘s nachts iemand bij hem kan blijven slapen.
Tegen de ochtend slaapt Frits rustig in.

Meneer Frits Dekker is een verhaal uit de verhalenbundel “Leven in het Hospice” geschreven door 
Gerda van Eck. 

Gerda heeft ruim 20 jaar als ziekenverzorgende gewerkt in het Johannes Hospitium Vleuten. In deze 
verhalenbundel beschrijft ze op prachtige wijze hoe ze het contact met de gasten heeft beleefd en 
over de samenwerking met collega’s, artsen en vrijwilligers. 

Voor meer informatie over de verhalenbundel kunt u contact opnemen met Gerda van Eck 
(gerdavaneck@planet.nl).

Gerda van Eck overhandigt een exemplaar van de verhalenbundel aan directeur Fons Mathot in de tuin van het Johannes Hospitium, zomer 2019

Slaapwacht
Om kwart over tien verlaat ik mijn huis, op weg naar het hospice om mijn slaapdienst te gaan vervullen. Als ik aankom, kan het zijn dat er nog volop bedrijvigheid is, maar er kan ook al 
een serene rust heersen. De verpleegkundigen zijn meestal nog bezig om het verslag van de avond te schrijven, dus ik begin met mijn eerste taak: het informatiebord dat bij de ingang 
van het hospice hangt op ‘morgen’ zetten. Zo kan iedereen die morgen het hospice binnenkomt meteen zien wie er die dag aan het werk zijn in het hospice.  Als de verpleegkundige 
voor de nacht is gearriveerd, vindt de overdracht plaats. In tegenstelling tot overdag, zit je ’s nachts wel als vrijwilliger bij de overdracht van de verpleegkundigen. Na de overdracht, als de 
verpleegkundigen van de avond naar huis zijn, loop ik een rondje langs de gasten samen met de verpleegkundige.
Soms is iedereen al in diepe rust, maar meestal moet hier en daar nog iets gedaan worden.
Een kopje thee….op de postoel…..iemand verschonen…..een praatje maken…. Als alles rustig is, drink ik nog wat met de verpleegkundige en vaak hebben we dan fijne, mooie of leuke 
gesprekken.
Ik ga naar bed en na het zusteroproepsysteem gecontroleerd te hebben, ga ik slapen.
Deze nacht kan ik gewoon doorslapen tot de ochtend, maar het komt regelmatig voor dat ik uit bed gebeld word om de verpleegkundige te gaan helpen. Dat kan zijn omdat een gast hulp 
nodig heeft, maar het kan ook gebeuren dat een gast die nacht overlijdt. Dikwijls help ik dan met de laatste zorg, wat ik heel mooi vind om te doen. Afhankelijk van het tijdstip ga ik nog 
terug naar bed of blijf ik op.  Als ik de volgende morgen om 6.30 uur naar beneden ga, kijk ik eerst of er nog een wasmachine, droger of vaatwasser aangezet moet worden. Vervolgens 
controleer ik of er genoeg brood in de trommel zit en zet de koffie en thee klaar voor de ochtenddienst.
En daar klinken de eerste belletjes alweer voor een kopje thee, een ontbijtje, de postoel en voor alles wat nog meer nodig is.
Na een mooie nacht is de dag in het hospice weer begonnen.

Zorgvrijwilliger Dorry


